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Hasselt is de ideale uitvalsbasis om
de Limburgse regio te verkennen
...en dat doe je natuurlijk best op

de fiets. Deze fietstocht neemt je
mee door De Wijers, het grootste
aaneengesloten vijvergebied van Bel-
gié. Het is een adembenemend decor
van meer dan 1000 vijvers, waar hon-
derden zeldzame dieren en planten
zich thuis voelen. Dit bijzondere lap-
pendeken van vijvers ontstond onder
meer door het kweken van vis - eerst
door onder andere kloosterlingen van
de Abdij van Herkenrode, later door
commerciéle viskwekers. Een wijer is
dan ook een oude benaming voor een
vijver waarin vis wordt gekweekt.

800 jaar historie én magie, dat is

de Abdij van Herkenrode. Dit
was ooit de meest welvarende en
grootste vrouwenabdijin de Nederlan-
den. De imposante gebouwen en het
charmante omliggende natuurgebied
latenvandaag iedereen op eigen ritme
ongedwongen genieten. Hier kan veel
enmoet niets. Flaneer in het Engels
Park en herbeleef de geschiedenis.

De Wijers is een uniek natuurge-

bied met maar liefst 1175 vijvers.
In Zonhoven fietst je langs een 15
meter hoge stijvol moderne uitkijk-
toren. Het uitzicht over het vijvergebied
isvan bovenaf adembenemend. VVan
de fietsenstalling is het maar eenklein
stukje wandelen tot aan de uitkijk-
toren.

Als je even afwijktvan het

knooppuntennetwerk (1,5 km)
kan je pauzeren bij Aero-Kiewit. Het
vliegveld van Kiewit is het oudste

Tip

De Japanse Tuinis de grootste

authentieke Japanse tuinin
Europa: dé plek bij uitstek om de
Japanse cultuur tenvolle te beleven.
Een Japanse tuin zet aan tot meditatie
enbezinning, en datisin deze tuin niet
anders. Wie rust zoekt, kan hier een
bankje vinden om naar de watervallen
te luisteren, de koivissen te bezichti-
gen (envoederen), te picknicken, of
gewoon rustig rond te wandelenen te
genietenvan het wisselende uitzicht.

Fietsen door het Water in
Bokrijk werd door het presti-
gieuze Amerikaanse Time Magazine
bekroond tot éénvan de mooiste
plekjes op aarde. Het is een unieke
fietsbeleving waarbij je meer dan 200
meter dwars door eenvijver van De
Wijers kan rijden. In het midden staat
het water aan weerszijden op oog-
hoogte. Je voelt, ziet en ruikt het water.
Een mooienuniek zicht over dit stukje
natuur. Deze fietstocht
kwam tot stand J
is.m.De Wijers.  DeWijers

Land van 1001 vijvers

In het bruisende centrum
van Hasselt wemeltvande
leuke adresjes om culi-
nair na te genietenvan je
fietstocht. \oor vegan- &
veggie-liefhebbers zijn

er toppers zoals Lento, De
Levensboom, Vangroenten,
In't Griin, SAPPIG.

bestaande vliegveld van Belgi€ éneen
van de oudste ter wereld. In 1909,
amper 6 jaar na de eerste viuchtvan
de gebroeders Wright, landde ereen
eerste vliegtuig. Motorvliegenen
zweefvliegen vormen momenteel de
kernactiviteiten van Aero-Kiewit. Mooi
om De Wijers vanuit de lucht te
aanschouwen, maar ook vanop het
terraskan je de vliegactiviteiten
volgen.




